
Nieuwsbrief december 2025  
 
December 2025. Overal om ons heen is de kerstsfeer aanwezig. En dat 
geldt zeker voor de nieuwe kerstexpositie in ons museum. Tot en met 10 
januari kunnen bezoekers weer genieten van de expositie ‘Kerstmagie, 
groepen uit de hele wereld’. Ook is het museum tweede kerstdag weer 
open voor bezoekers. 
 
Zaterdag 13 december was de officiële opening van de expositie.  
Het was fijn om van Lijda Oudenes te horen hoe zij met het verzamelen van 
kerstgroepen is begonnen; hoe de verzameling samen met haar man is 
uitgebouwd. Ook zelfgemaakte kerstgroepen maken deel uit van de 
collectie. Het was een gezellige bijeenkomst waar we elkaar weer hebben 
gezien en gesproken. 
 
Vanaf 11 januari t/m 4 maart zal het museum gesloten zijn. Die periode 
staat niet alleen in het teken van de afbouw van de huidige expositie en de 
opbouw van de nieuwe expositie. In die periode zal namelijk ook invulling 
gegeven worden aan een wens van veel vrijwilligers: meer kleur in het 
museum doordat een aantal wanden geschilderd gaan worden. Een andere 
verandering zal zijn bij Broken Wings: de ombouw van het voormalig 
filmhokje naar een vaste vitrine waarmee Broken Wings extra ruimte creëert 
om geschiedenis te kunnen delen met bezoekers.  
 
Ander nieuws in het museum is de vitrine bij de entree met nieuwe 
aanwinsten. Een waardevol middel om aan zowel bezoekers als vrijwilligers 
te laten zien welke objecten aan het museum zijn  geschonken. 
 
December is ook een geschikt moment om jullie allemaal te bedanken voor 
jullie inzet afgelopen jaar. Zoals ik altijd zeg: zonder vrijwilligers, geen 
Museum Vaassen Historie. Ik vind het geweldig om te merken hoezeer alle 
inzet gewaardeerd wordt door bezoekers. Dat is terug te lezen in ons 
gastenboek: 

 
“Wat een bijzonder verassend museum. En wat een hartelijke ontvangst.” 
 
“Prachtige tentoonstelling. Compliment voor de samenstellers!”  
 
“Wat een interessante verhalen en fijne rondleiders. Fijn om mee te maken”.  
  

Mooiere complimenten kun je je niet wensen. 
 
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen  
en alle goeds voor 2026.  
 
Marion Voetelink 
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Kerstexpositie 2025 
 
Traditiegetrouw sluit Museum Vaassen Historie het jaar af met een 
kersttentoonstelling.  
 
Zat ik afgelopen september nog alleen met Arie aan tafel om te 
praten over zijn expositie Honderd jaar circusspeelgoed, dit keer 
schoof ook zijn vrouw Lijda aan.  
Samen verzorgen ze dit jaar  
namelijk de kerstexpositie.  
Een jaar geleden kwamen  
Lijda en Arie met de familie  
Hilbers naar Vaassen om  
hun kerstexpositie te  
bewonderen.  
Het kan verkeren! 
 
Hoe het begon… 
Lijda kreeg op enig moment het idee om een kerstgroepje te haken 
en vond een patroon in een hobbyblad. Er werd door Arie voor 
Jozef, Maria en het kindje Jezus een stalletje gemaakt en de jaren 
daarna werd er flink gehaakt om de kerststal aangevuld te krijgen 
met herders, een os en een ezel, schapen en de drie koningen. 
Vanaf die tijd was hun blik gefocust op het verzamelen van 
kerststallen. 
 
Ze gingen heel vaak naar Tsjechië en Zuid-Duitsland op vakantie en 
zagen daar, hartje zomer, allerlei kerstgroepen. In het Duitse stadje 
Seiffen, gelegen in het Ertsgebergte tegen de grens van Tsjechië, 
kochten ze hun eerste groepje. Het houten kerstgroepje met 
palmboompjes, een zogeheten Meisterstück, stond in een 
speelgoedmuseum. In Seiffen was namelijk een beroepsopleiding 
gevestigd van speelgoedmakers. Bij het kerstgroepje zat een 
kaartje waarop de naam en de werkplaats van de maker stond 
vermeld. Lijda en Arie hebben hem toen een bezoek gebracht. 
 
Ze zijn daarna nog vaak in Seiffen geweest en kochten dan steeds 
weer iets voor hun verzameling. Ook in Tsjechië, in Praag 
bijvoorbeeld, zagen ze tijdens hun vakanties in diverse winkels de 
mooiste kerstgroepjes. 
 
Op rommelmarkten of op Marktplaats komen ze soms hele leuke 
kerstgroepen tegen. In een drogisterij in Bemmel hield de eigenaar 
vanaf eind september in de kelder een grote verkoop van 
kerstgroepen en ook daar werd een aantal keren wat gekocht. 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 
 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Er zijn wel voorwaarden voordat tot een aankoop wordt overgegaan. 
Ze moeten het mooi vinden, de kerststal nog niet in de verzameling 
hebben en het mag niet te duur zijn. Een van de duurste aankopen 
is de kerstpiramide, hij staat in het museum. 
 
Een dure en bijzondere kerststal uit Mongolië staat nog op het 
wensenlijstje van Lijda en Arie. ‘Hopelijk zien we die nog een keer op 
Marktplaats staan. We krijgen ook wel eens wat aangeboden en 
nemen het stalletje dan wel in ontvangst, maar als het niet in onze 
verzameling past, brengen we het later dan bijvoorbeeld naar de 
kringloop’, aldus Arie. 
 
Bij de Vrienden van de Kerstgroep is het één keer per jaar dat je zelf 
stallen kunt inbrengen die je dubbel hebt. Er wordt een schappelijke 
prijs voor gevraagd en daar kun je op inschrijven. Zijn er meer 
mensen die belangstelling hebben voor dezelfde kerststal dan wordt 
er geloot. 
 
Lijda maakt ook zelf nog steeds kerststalletjes, bijvoorbeeld van jute 
of keramiek. Deze zijn ook in het museum te zien. 
 
Gaan jullie ook naar kerstexposities? 

Een jaar of 10 geleden zijn Lijda en Arie lid geworden van de 
Vrienden van de Kerstgroep. Zij geven een boekje uit en daar staan 
de exposities in vermeld. Deze gegevens staan ook op internet. Uit 
de vele mogelijkheden wordt dan een keus gemaakt. 
 
Het boeiende aan hun verzameling is de diversiteit aan kerststallen. 
Elk land heeft zijn eigen stijl. Italië heeft bijvoorbeeld een geheel 
andere stijl dan Polen.  
 
Polen heeft kleurrijke kerststallen met veel glitter. Er zitten torens bij 
en vaak een ooievaar. De ooievaar staat voor geluk, voorspoed en 
veel kinderen. De kerstgroepen uit Italië zijn heel traditioneel van 
vormgeving.  
 
Kerstmagie 
De expositie Kerstmagie groepen uit de hele wereld van Lijda en 
Arie Oudenes is vanaf 11 december 2025 t/m 10 januari 2026 te 
bewonderen op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
 
Let op! Tweede kerstdag is het museum geopend van 13.30 tot 
16.30 uur! 
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Wat is er te zien bij deze beeldengroepen? 

 
Er zijn drie HERDERS, bij de beeldengroepen.  
De Herders symboliseren de gelovige mensheid.  
Ze variëren net als de koningen in leeftijd. Een oudere herder knielt 
meestal. Daarnaast is er vaak een jonge herder en een herder van 
middelbare leeftijd. Die verschillende leeftijden symboliseren ook 
het feit dat ze van jong tot oud kwamen om Het Kind te begroeten. 
Vaak heeft één van de herders een schaap op zijn schouders, één 
heeft een muziekinstrument en soms brengt een herder brood mee. 
 
 
 

 
ENGEL Gabriël heeft zijn plaats boven de stal. Hij heeft een wit lint 
in zijn handen waarop staat ’Gloria in Excelsis Deo’ wat betekent: 
‘Ere zij God in de Hoge’. De engel heeft vrijwel altijd een lichtblauw 
kleed aan met variaties van wit en geel tot lichtgroen. In de praktijk 
is het zo dat in de beeldengroep de engel het kwetsbaarst is. 
Misschien komt het door het feit dat dit beeld aan een spijkertje in de 
nok van de stal moet worden gehangen maar veelal is de neus of 
zijn de vleugels van de engeltjes beschadigd. 

 
 

 
DE OS EN DE EZEL. In onze verhalen houden de dieren 
het kindje warm. De profeet Jesaja is van belang geweest 
voor de aanwezigheid van de os en de ezel. Jesaja spreekt 
in zijn boek zijn teleurstelling uit over het gedrag van de 
mensen [1:3] en vergelijkt het gedrag met dat van de 
beesten. Dieren hebben goed door wie er voor hen zorgt, 
wie het baasje is.  
De mensen echter leven er maar op los.  
De ezel symboliseert de wijsheid.  
 
 

Het is zoals het spreekwoord zegt: een ezel stoot zich in het gemeen, geen twee keer aan 
dezelfde steen! 
De os weet wie zijn meester is en hij staat voor de wil om wat zijn meester zegt te 
ondergaan. Al deze eigenschappen herken je in Jezus terug. Hij is de wijsheid, Hij kent 
zijn Meester en hij heeft de wil om wat zijn Meester zegt te ondergaan. In het Hebreeuws 
is os en ezel  ‘sjoor we moor’. Het meervoud daarvan is: sjoriem we chamoriem: 
schorriemorrie, ossen en ezels. Jezus is geboren tussen het schorriemorrie en hij zal ook 
sterven tussen het schorriemorrie. Gehangen tussen 2 rovers sterft hij aan het kruis. 
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SCHAPEN EN HOND 
Een schaap is het symbool van apostelen en christenen.  
Het symboliseert ook onschuld en liefdadigheid.  
De hond staat voor loyaliteit en trouw. 
Het zwarte schaap is ook een schitterend symbool.  
Ook het zwarte schaap is welkom in de stal! 
 
KAMEEL EN KAMELENDRIJVER.  
In de meeste gevallen is het een dromedaris die de koningen bij 
zich hebben. In slechts enkele gevallen zijn de twee bulten zichtbaar waarbij je terecht van 
een kameel kunt spreken!  
De kameel heeft in de meeste gevallen een groot rood kleed over zich heen. 
De kameel of dromedaris heeft een oppasser, de kamelendrijver. Hij wordt door veel 
mensen vaak aangezien als een vierde zwarte koning. 

 
De DRIE KONINGEN of WIJZEN symboliseren het 
heidendom. Ze dragen een Phrygisch gewaad. (korte 
tuniek, korte mantel, lange broek) 
Zij vertegenwoordigen de drie menselijke rassen van de 
mensheid en de drie in die tijd bekende werelddelen. De 
verschillende leeftijden van de wijzen wil zeggen dat alle 
mensen, jong en oud het Kind kwamen begroeten. 
  
MELCHIOR Vertegenwoordigt Europa. Hij is de oude 
koning met lang grijs haar en een baard en heeft als 
geschenk het goud bij zich wat symbool is voor het 
koningschap van Jezus. Meestal is hij de knielende 
koning gekleed in een paars tot donkerrood 
gekleurde mantel.  

 
BALTHASAR Vertegenwoordigt Azië, is van middelbare leeftijd en hij offert mirre. Mirre 
wordt gebruikt voor het balsemen van lijken. Mirre verwijst naar het sterven van Jezus. Hij 
is lichtbruin van teint en draagt een volle baard. Zijn kleding is vaak een geel onderkleed 
met daaroverheen een rode mantel. 
 
CASPAR Vertegenwoordigt het werelddeel Afrika en brengt wierook mee. Wierook 
symboliseert het Goddelijke van Jezus. Hij is jong, baardeloos en heeft een donkere 
gelaatskleur. De mantel van de zwarte koning kan variëren van geel naar oranje. Zijn 
onderkleed van helder blauw tot helder groen. Ook lila tinten worden regelmatig gebruikt. 

  
Melchior heeft zijn kroon afgezet, hij knielt voor het Goddelijk Kind en biedt het zijn 
geschenk aan. Zijn beide metgezellen staan achter hem, eerst Balthazar, die op de ster 
wijst, vervolgens Caspar. Beiden dragen zij de kroon op het hoofd en hun gaven in de 
hand. De volgorde van de koningen is daarom deze: 1) Melchior, 2) Balthazar en 3) 
Caspar 
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De mooiste kerstboom 

Er leefde eens een oude vrouw, die het de dag voor kerstmis erg druk had. Ze veegde 

de vloer, ze lapte de ramen en ze klopte de matten. In haar keuken maakte ze de 

heerlijkste lekkernijen voor het kerstfeest. Ze bakte koekjes en een cake. Ze kookte 

soep en ze maakte pudding. En terwijl ze zo druk bezig was, liep ze telkens langs de 

kerstboom, die in een hoekje stond en dan dacht ze: "Oh, de boom! De boom! Ik moet 

de kerstboom nog versieren!". Maar ze had het zo druk.  

's Avonds laat was het werk eindelijk gedaan. De koekjes waren gebakken en de 

schone ramen flonkerden in het kaarslicht. De oude vrouw dacht: "Oh jee, de boom! De 

boom! Ik moet de kerstboom nog versieren!" Maar eerst zette ze een kopje thee en ging 

ze zitten in haar schommelstoel – vijf minuutjes maar. 

Toen ze daar zat met haar kopje thee, keek ze omhoog en zag boven de kerstboom een 

spinnenweb. Ach, die had ze over het hoofd gezien tijdens het schoonmaken! Als haar 

thee op was zou ze dat web wel even weghalen met de bezem. 

De oude vrouw dronk de thee en staarde in het vuur. Ze dacht aan de volgende dag, 

wanneer haar kinderen en kleinkinderen op bezoek zouden komen voor kerstmis. Wat 

zou het een heerlijke dag worden. Ze schommelde in haar stoel en voelde hoe haar 

ogen steeds zwaarder werden. Maar... "De boom! De boom! Ik moet de kerstboom nog 

versieren!" Ze nam nog een slokje van haar thee en... viel in slaap.  

Hoog boven de kerstboom, in het spinnenweb, zaten de spinnen nieuwsgierig bij elkaar. 

Andere jaren had de vrouw ze alti jd naar buiten gejaagd met de bezem. Maar deze keer 

hadden ze zich allemaal bij elkaar in een web verstopt, hoog onder het plafond, en  was 

de oude vrouw ze vergeten. "Waarom heeft ze een boom in haar huis gezet?" vroeg 

een van de jongste spinnen. "Ik weet het eigenlijk niet," zei een van de oudere spinnen. 

"Laten we gaan kijken." 

De spinnen lieten zich voorzichtig aan hun draad naar beneden zakken in de boom.    

Ze kriebelden van tak naar tak en bekeken de boom van onder tot boven. Overal waar 

ze liepen, lieten ze hun prachtige zilveren spinnendraad achter. Toen ze de hele boom 

hadden gezien, hadden ze nog steeds geen idee waarom de vrouw hem naar binnen 

had gebracht, en kropen ze terug in het web bij het plafond.  

De volgende ochtend werd de oude vrouw pas wakker en keek ze verbaasd naar haar 

boom. Net toen ze haar ogen opendeed, scheen de zon door het raam naar binnen. 

Haar heldere stralen vielen op de spinnewebdraden in de boom en die begonnen te 

flonkeren en glinsteren. Ze leken wel van zilver! Toen ging de deur met een zwaai open 

en stormden de kleinkinderen van de oude vrouw naar binnen. "Oma! Wat is je 

kerstboom mooi! Kijk eens hoe hij glinstert: veel mooier dan de versiering die je andere 

jaren had!" De oude vrouw glimlachte en keek naar het plafond. "Ik heb hulp gehad van 

mijn vrienden," zei ze. "Ik hoop dat ze ieder jaar terugkomen om te helpen met het 

versieren van mijn boom." 

Vanaf dat jaar liet de oude vrouw altijd één spinnenweb hangen, wanneer ze haar 

huisje schoonmaakte voor het kerstfeest. En ieder jaar kwamen de spinnen op 

kerstavond naar beneden en hielpen haar met het versieren van de kerstboom.  

Dit verhaal is afkomstig uit Noord-Amerika en verklaart het gebruik van zilverdraad 

('tinsel', in Nederland vroeger bekend als lametta) in de kerstboom, als herinnering aan de 

spinnen uit het verhaal. In sommige streken is het gebruikelijk om ook een spin tussen de 
kerstversiering in de boom te hangen. 

 
Vertaald/naverteld door Melanie Plag                                          © Babboes, 2012 
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Museum Vaassen Historie verwelkomt 40.000ste bezoeker! 
 
Vorige week zaterdagmiddag vond in het Vaassens museum een bijzondere gebeurtenis 
plaats. Bestuursleden verrasten bezoeker Nelly Markies-Haafkens vanwege bovengenoemd 
heuglijk feit met bloemen en een cadeaubon.  
 
Op vrijdag 25 september 2009 werd het museum officieel geopend. Sinds die tijd vonden dus 
40.000 bezoekers hun weg naar het museum. 
 
Nelly kwam naar het museum om te kijken naar een asbak die opa Grefhorst van de directie 
van de NV Industrie had gekregen omdat hij 40 jaar in dienst was van het bedrijf.  
 
 ‘Zo’n asbak met van die ribbeltjes’, 
 aldus Nelly.  
 
 
 
 
Nelly werd in Vaassen geboren, maar verhuisde  
na anderhalf jaar naar Apeldoorn. Sinds september  
van dit jaar keerde ze terug naar haar geboorteplaats 
 en is nu met haar gezin woonachtig aan de Koekoeksweg. 
 
Na een gezellig samenzijn verliet een nog wat  
beduusde Nelly het museum met de belofte  
snel weer een bezoek te brengen. 
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BROKEN-WINGS 
 

Het jaar waarin we met een tentoonstelling de 80-jarige bevrijding van de gemeente Epe 
vierden wordt binnenkort afgesloten. 

 
Kort na het feest van Drie Koningen op 6 januari 2026 gaat het museum voor twee maanden 

dicht. 
 

Deze tijd willen wij gebruiken om onze vaste tentoonstelling WO ll aan te passen en om te 
bouwen. Less is more zal daarbij het uitgangspunt zijn. Wij denken dat hiermee de expositie 

voor de bezoeker overzichtelijker zal gaan worden. 
Voorwerpen in de verschillende onderdelen zullen worden herschikt en van duidelijke 

genummerde schriftelijke informatie worden voorzien. 
Er zal aan deze tentoonstelling een nieuw onderdeel worden toegevoegd, namelijk met 

objecten in relatie met Nederlands-Indië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarvoor zal een kleine verbouwing van de ruimte nodig zijn die oorspronkelijk werd gebruikt 
als de cockpit van een bommenwerper. In de opslag wordt nu voor dit nieuwe onderdeel van 

de vaste tentoonstelling gekeken naar geschikte voorwerpen. 
Twee zwarte ruimtes tussen vitrines worden voorzien van plexiglas zodat daarmee extra 
expositieruimte wordt gecreëerd. Daarnaast is er ruimte beschikbaar die voor wisselende 

tentoonstellingen zal worden gebruikt. Over mogelijke onderwerpen wordt door de werkgroep 
O&I (Onderzoek en Inrichting) momenteel gebrainstormd. 

 
Wij hopen al deze aanpassingen rond 1 maart 2026 te hebben gerealiseerd. 

 
Iedereen alvast fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling gewenst. 
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Hallo allemaal, 
 
Zoals sommigen van jullie al weten, heb ik sinds 1 december een nieuwe baan. Ik ben gestart 
als Manager Business Solutions bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. Ik geef binnen de IT-
afdeling leiding aan een team van circa 40 informatieanalisten, functioneel beheerders en 
testmanagers. Hoewel ik enorm blij en dankbaar ben voor deze nieuwe uitdaging, heb ik 
helaas moeten concluderen dat deze functie niet te verenigen is met mijn rol als voorzitter van 
ons museum. Mijn nieuwe functie vraagt om een onbelemmerde inzet, ook tijdens 
doordeweekse dagen. Ik vind het ontzettend spijtig dat ik het voorzitterschap moet 
neerleggen, maar het museum verdient een voorzitter die zich volop kan inzetten. Daarom zal 
ik mijn rol als voorzitter per maart aanstaande neerleggen. 
 
Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren. We hebben prachtige exposities 
gerealiseerd, waarbij de lokale historische tentoonstellingen en onze jaarlijkse kerstexposities 
voor mij persoonlijke favorieten waren. Ook ben ik zeer trots op de wijze waarop we samen de 
COVID-periode zijn doorgekomen. We waren voorzichtig waar nodig en pakten de 
beschikbare ruimte waar mogelijk en daardoor hebben we deze tijd goed doorstaan. Dat dit 
zelfs heeft geleid tot het verwelkomen van nieuwe, blijvende vrijwilligers, had ik vooraf niet 
durven voorspellen. 
 
Helaas waren er ook momenten van verdriet, wanneer we afscheid moesten nemen als een 
vrijwilliger ons kwam te ontvallen. Zij worden gemist. 
 
Daarnaast heb ik mij ingezet voor diverse juridische en bestuurlijke zaken. Zoals het borgen 
dat het museum voldoet aan de wettelijke verplichtingen om de ANBI status te behouden, de 
invoering van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) en de consequenties voor 
het museum, het opstellen van de privacyverklaring. Ook was het heel mooi dat we de website 
en de facebookpagina hebben kunnen herstellen en weer volledig in beheer hebben, wat heeft 
geleid tot een groter bereik in de omgeving en bij de volgers van het museum. 
Verder heb ik met plezier gewerkt aan het uitbouwen van onze contacten met Museum 
Hagedoorns Plaatse en het Cultuur Historisch Museum Oene, een samenwerking waarbij de 
Heerder Historische Vereniging/Museum zich nu heeft aangesloten. 
 
Maar wat mij het meest zal bijblijven en wat ik het mooiste vind aan het museum, is jullie inzet. 
Nog meer zelfs sinds ik het roosteren op mij heb genomen. Ik vind het fantastisch hoe 
iedereen zijn of haar rol vervult en we het altijd weer samen voor elkaar krijgen. Dat zal ik 
zeker gaan missen. 
 
Tot slot wil ik de andere bestuursleden hartelijk bedanken. Antonie, Astrid, Frans, Gerrit en 
Klaas: dank voor de goede samenwerking, de collegialiteit en hoe we elkaar altijd scherp 
hebben gehouden. 
 
Ik hoop het museum nog vaak te bezoeken  
om de vele mooie exposities te kunnen bewonderen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marion Voetelink 
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Kerstexpositie 
 

van 11 december 2025 t/m  
10 januari 2026. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het museum is in de maanden 
januari en februari gesloten. 

 

In maart 2026 starten we weer met 
een nieuwe expositie. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

De opbrengst van  
Rabo ClubSupport 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dank aan alle 

stemmers! 
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Wij stellen ons voor 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn Daniel en Suzanne Hagen en geboren Vaassenaren.  

We runnen sinds 2012 samen Bakkerij Hagen aan de Deventerstraat in 
Vaassen, voor al uw brood en banket, chocolade en andere lekkernijen. 

We hebben een gezellig team om ons heen en zetten met elkaar iets 
moois neer in dit prachtige ambachtelijke vak. 

 
 
 
 
 
 

We hebben een open banketbakkerij zodat de klant ons aan het werk 
kan zien en er contact is met de klant(en). Een klein praatje bij de 

bakkerij hoort erbij. 
 

Ons assortiment is heel divers en voor speciale gelegenheden kun je bij 
ons terecht. Van geboortewegge tot chocolade cadeaus, Abrahams en 
Sarahs. En met de feestdagen stellen we mooie pakketten samen. Voor 

ieder wat wils dus. 
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Wij zijn met ons team zeer creatief in doen en denken en staan open 

voor allerlei ideeën. 
 

We sluiten af met een tip voor iedereen. 
Begin de dag met een goed, gezond en lekker ontbijt! Met ons groot 

assortiment van heerlijk vers brood moet er iets lekkers voor je tussen 
zitten. Kom gerust eens bij ons binnen kijken. 

 
Museum Vaassen Historie is natuurlijk een mooi museum, opgezet 

door vele vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat mooie dingen van Vaassen 
bewaard blijven. Zo kom je toch een heleboel dingen te weten over 

Vaassen. Ga er eens een bezoekje brengen! 
 

Met vriendelijk groeten, 
Daniel en Suzanne Hagen 

 
 
 
 
 
 

Bakkerij Hagen, Deventerstraat 1, 8171 AA Vaassen 

Maandag t/m Vrijdag:  08:00 - 18:00  - Zaterdag:  07:30 - 16:00 

 
Telefoon 0578-870007 
info@bakkerijhagen.nl  
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Nieuwsbrief 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 
    

 
 

 

  

  

 

  

     

Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie  
en de nieuwsbrieven mede mogelijk. 

 
Wij danken ze daar hartelijk voor! 

 



   

 

 

 

 

  

 

 
  

  

     

     

  

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

Anton Beheer BV 
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