
Nieuwsbrief mei 2024 
 
We zijn alweer een tijdje onderweg, sinds de opening begin maart, 
met de expositie ‘In en om de St. Martinusparochie’.  
Deze expositie blijft tot 27 juli 2024. Vanaf donderdag 6 augustus 
gaat het museum weer open met een expositie over onder meer de 
fotograaf, de verpleegster, de schoenmaker, de tandarts, de arts en 
de mandenvlechter, allen uit Vaassen. Deze expositie blijft tot 23 
november 2024. We sluiten het jaar in sfeer af met een 
kersttentoonstelling.  
Op de 2de verdieping hebben we dit jaar de kleine expositie over de 
bakker, gevolgd door het thema Sinterklaas. 
 
Ook nam het museum op 9 mei weer deel aan Vaasaqua. Dank aan 
degenen die zich die dag hebben ingezet als suppoost in het 
museum en/of voor de bemensing van de kraam voor de deur van 
het museum!  
 
In januari hadden wij heel ongebruikelijk bezoek in het museum: een 
inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). 
De inspectie was een onderzoek gestart naar musea in Nederland. 
Gebleken was dat in verscheidene musea op onjuiste wijze 
asbesthoudende voorwerpen werden tentoongesteld/beheerd. Ons 
museum was geselecteerd voor een verplicht indicatief onderzoek. 
Zoals gezegd kwam de inspecteur in januari naar het museum. Hij 
heeft gesproken met meerdere mensen van het bestuur, Broken 
Wings en de werkgroep inrichting. Daarna heeft hij de inspectie in het 
museum verricht. De uiteindelijke conclusie van de inspecteur was 
dat wij voldoen aan de regelgeving. Via een officieel schrijven is 
kenbaar gemaakt dat de inspectie afgesloten is. 
 
Graag sluit ik af met wat voor menigeen goed nieuws zal zijn: ons 
museum krijgt airconditioning! Dit zal voor de nodige verlichting 
zorgen op zomerse dagen wanneer het kwik flink stijgt. Dit maakt de 
aanwezigheid in het museum een stuk aangenamer, met name voor 
de suppoosten. Hierdoor zullen wij minder vaak genoodzaakt zijn het 
museum te sluiten op zeer warme dagen. De werkzaamheden voor 
de plaatsing van de airconditioning zullen binnenkort aanvangen.  
 
Marion Voetelink 
Voorzitter Museum Vaassen Historie 
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Expositie ‘In en om de St. Martinusparochie’ officieel geopend! 
 

Museum Vaassen Historie bestaat al bijna 15 jaar en vanaf het begin is het de bedoeling 
geweest om met diverse exposities aandacht te schenken aan de geschiedenis van 
Vaassen middels objecten, foto’s en verhalen. 
Soms is dat lastig, omdat niet voor elk onderwerp (nog) voldoende objecten zijn en/of 
fotomateriaal aanwezig is om daarmee een tentoonstelling te organiseren. 
 
Op zaterdag 9 maart jl. werd de expositie met bovengenoemde titel door voorzitter 
Marion Voetelink officieel geopend. De samenstellers hadden ook dit keer de 
beschikking over voldoende materiaal waarmee de expositieruimte van het museum aan 
de Dorpsstraat gevuld kon worden. 
Dat laatste was mede te danken aan de bereidwillige medewerking van Gerard Bosgoed 
en Hanny Melenhorst, twee medewerkers van de St. Martinusparochie. 
Twee bekenden van eerdere tentoonstellingen waren opnieuw bereid materiaal 
beschikbaar te stellen, namelijk Marijke Zonderman met haar zelfgemaakte Ot en Sien 
kleding en Krijn Korving met oud schoolmateriaal. 
 
Sinds 2001 is de kerk, pastorie met koetshuis, begraafplaats, het zusterklooster 
(Theresiahuis) en (Maria) kleuterschool, gelegen in de voormalige buurtschap Oosterhof, 
opgenomen in het Rijksmonumentenregister.  
Van deze genoemde gebouwen is prachtig (foto)materiaal bijeengebracht, maar ook van 
de cafés rondom de kerk, de oude smederij, wasserij Welgelegen en de oude in 1988 
afgebroken Gerardus Majella school. 
  
Er is in het museum een klasje ingericht met schoolbanken en wandplaten uit vroeger 
tijden. Wilt u een sfeervolle foto maken van uw kind in Ot of Sien kleding, in een 
nostalgische omgeving? Kom dan naar het museum. 
De expositie is te bewonderen tot eind augustus 2024.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Herinneringen aan de vroegere schooltijd. Na de officiële opening genieten  
van het gebruikelijke hapje en een drankje! 
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Lezing Henk Smit in Museum Vaassen Historie 
 

Museum Vaassen Historie had voor donderdagavond 21 maart 

Henk Smit uitgenodigd. Er was hem gevraagd of hij bereid was het 
e.e.a. te vertellen over zijn loopbaan als ondernemer.  
 
Samen met broer Ferdinand namen zij de bakkerij met winkel over 
van hun ouders. Ferdinand trok als vanzelf richting bakkerij en Henk 
bemoeide zich graag met de producten in de kruidenierswinkel.  
 
Henk wist als geen ander dat je met goede plannen iedereen 
enthousiast kon maken. Als ondernemer toverde hij in het verleden 
spraakmakende acties uit zijn hoge hoed. Zo was er de actie 
noodrantsoen. In 1988 werd C 1000 Smit H.J. benoemd tot 
Supermarkt van het Jaar. ‘’Al staat de prijs op mijn naam, hij komt 
eigenlijk het personeel toe.’’ Dus huurde Henk een bus en vertrok 
met het voltallig personeel naar de Jaarbeurs, waar de fraaie trofee 
uit handen van minister Braks in ontvangst werd genomen.  
 
Het gehele pand waarin de Jumbo is gevestigd, uitgezonderd de 
latere aanbouw, wordt door Henk verhuurd. In de ruimte, die al bijna 
16 jaar door Museum Vaassen Historie in gebruik wordt genomen, 
bevond zich eerst een kledingzaak. Henk had de ambitie om de 
jonge startende ondernemer financieel en met zijn kennis te 
ondersteunen. De verwachtingen kwamen niet uit en daarom besloot 
Henk de ruimte te ‘verhuren’ aan een groep enthousiaste vrijwilligers 
die naarstig op zoek waren naar een locatie waar een Vaassens 
museum gerealiseerd kon worden.  
 
Liefhebberijen heeft Henk genoeg, zoals fietsen, wandelen, 
boodschappen doen, bridgen en golfen. Henk maakt gebruik van een 
golfkar, voorzien van het logo van Museum Vaassen Historie. Zijn 
liefde voor het museum kent geen grenzen!  
 
De belangstelling voor de lezing was dermate groot, dat er op 9 april 
een tweede avond georganiseerd moest worden. Beide avonden 
waren zeer succesvol! 
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Scholen bezoeken Museum Vaassen Historie 
 

De werkgroep educatie van het museum werkt al jarenlang 
samen met Onderwijs Cultuurplein Noord Veluwe. Scholen 
kunnen zich bij deze organisatie voor diverse activiteiten 
melden, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een voorstelling of 
aan een museum. 
 
De website reizenindetijd.nl toont het educatieve aanbod voor 
basisscholen van onder meer erfgoedorganisaties in 
Gelderland, waaronder Museum Vaassen Historie.  
 
Op deze site bieden wij als museum de lessen ‘Gezocht: 
Museumassistent!’ en ‘Raderen Draaien’ aan. De Stichting 
Broken Wings heeft de ‘Verhalen route Vaassen’, ‘Verhalen 
route Epe’ en het Verscholen Dorp in haar lespakket. 
 
Scholen kunnen zich ook telefonisch of via mail rechtstreeks bij 
het museum melden voor een gastles.  
 
We hebben dit jaar in de maanden maart en april al bezoek 
gehad van een zestal groepen voor de museumles Gezocht: 
Museumassistent!  Drie groepen van Obs Gildeschool uit Epe, 
twee groepen van Cbs de Violier en een groep van  
Pcbs ’t Mozaïek.  
 
En voor de komende tijd staan er nog vijf schoolbezoeken aan 
het Vaassense museum gepland. 
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Schenking ansichtkaarten Vaassen 
  
In januari 2024 ontving secretaris Astrid Schumacher een mailtje van 
Annelies IJsseldijk uit Haarlem met de vraag of het museum 
belangstelling had voor een verzameling ansichtkaarten van 
Vaassen. 
 
Wijlen haar vader Theo IJsseldijk, broer van Gerard  IJsseldijk de 
kleermaker, had deze oude ansichten verzameld. 
 
Er is één map met uitsluitend kaarten van kasteel Cannenburch en 
twee mappen met diverse ansichten van onder meer Vaassense 
straten, gebouwen en molens. 
 
Het museum heeft haar via de mail laten weten zeker geïnteresseerd 
te zijn in de aangeboden albums. Vervolgens werd er contact 
opgenomen met Annelies en een afspraak gemaakt om de albums in 
Vaassen te krijgen. Een zus van Astrid, eveneens woonachtig in 
Haarlem, werd bereid gevonden de mappen bij Annelies op te halen 
en zodoende kwam de schenking in ons museum terecht.  
 
Daarnaast kregen we van Annelies  
nog een houten bord dat verwijst  
naar de kleermakerij van haar oom  
G.J. IJsseldijk. Een mooi geschenk  
dat zeker nog eens gebruikt gaat  
worden bij een expositie over  
bijvoorbeeld oude ambachten. 

 

Familie IJsseldijk 
 

Gerard en Henk 
IJsseldijk achter hun 
kraam op de 
Vaassense kermis 
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Mededelingen 
Vanaf donderdag 6 augustus 
gaat het museum weer open 
met een expositie over onder 

meer de fotograaf, de 
verpleegster, de schoenmaker, 

de tandarts, de arts en de 
mandenvlechter, allen uit 

Vaassen. Deze expositie blijft 
tot 23 november 2024 
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Wij stellen ons voor! 

 

 

 
 

‘Maak van je hobby je beroep’, is wat ze zeggen. Dat is wat ik (Emiel) 
heb gedaan! 

 
Wat begon als een bijbaantje naast mijn middelbare school is 

uitgegroeid tot een fulltimebaan. Ik werd op jonge leeftijd regelmatig 
op sleeptouw genomen naar verschillende klussen. Ik zit nu ruim 
12 jaar in het vak en ben werkzaam geweest voor verschillende 

stoffeerbedrijven. 
In 2013 heb ik de stap genomen om voor mijzelf te beginnen als 

zelfstandig stoffeerder. De afwisseling in werkzaamheden, het directe 
contact met de klant, het totaal plaatje van A tot Z bieden en natuurlijk 

een tevreden klant, is wat ik het leukst vind aan mijn beroep. 
 

Ik (Jasper) hielp Emiel al langere tijd wanneer hij wat extra handen 
nodig had. We merkten dat dat een fijne samenwerking was. We 

hadden als broers veel lol in ons werk, waardoor het af en toe wel ter 
sprake kwam om dit samen te gaan doen. Na nog wat gesprekken 

hebben we de knoop doorgehakt en een busje gekocht. Ik ben nu vanaf 
juli 2017 trotse mede-eigenaar en zijn we in 2020 verhuisd naar een 

pand met een mooie showroom in Apeldoorn. 
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In maart 2025 hopen wij de sleutel te ontvangen van ons nieuwe pand 
op de kruising Anklaarseweg/Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn-

noord. Vanuit hier kunnen we een nog breder assortiment aanbieden 
van wat we nu al in het klein uitvoeren. Zoals een complete 

vloerverwarming installatie, raam decoratie en gordijnen. We 
verwachten nog wel een tijdje bezig te zijn met verbouwen voordat we 

open kunnen, maar gelukkig hebben we daar ondertussen goede 
ervaring mee! 

 
Emiel & Jasper Pol 
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Onderstaande sponsors maken het bestaan van Museum Vaassen Historie  
en de nieuwsbrieven mede mogelijk. 

 
Wij danken ze daar hartelijk voor! 

 



   

 

 

 
 

  

 

     

     

     

  

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 
 

 

Anton Beheer BV 
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